Oogcontact

Interpretatie van een preek van ds. Rijke over Zachelis de tollenaar. (Lucas 19 vers 1-10)

Boven dit gedeelte had kunnen staan: “Als je beter kijkt dan zie je meer.”

Hier gaat het om het ZIEN, om uit een oprecht verlangen Jezus te willen ontmoeten.

Zachels heeft zichzelf al te kijk gezet door hoog in de boom te klimmen. Gezien zijn reputatie als
tollenaar zal dat een hilarisch moment zijn geweest. Het interesseerde Zachels niet hoe de mensen
over hem dachten, hij was toch al een man met een ‘verleden’

In de boom wachtte Zachels zijn moment af. Misschien had hij er niet op gerekend maar het initiatief
lag toch bij Jezus want Hij keek omhoog en zag Zacheds in de vijgenboom zitten. Plotseling keek Jezus
Zachels in de ogen en Zachels werd ‘geraakt.” Dat is het moment waarin alles zou gaan veranderen.
Tussen vers 5 en vers 6 is geen verdere uitleg , een moment waarin de Heilige Geest een leemte vult.
Een leemte waarin de leegte van Zachels’ ziel met liefde wordt gevuld. Liefde is de bril waardoor het
leven goed wordt om te zien. Daardoor ontving Zachels Jezus met blijdschap, hoe mooi!

Nu wordt het initiatief verlegd naar mij en
wordt ik gevraagd omhoog te kijken.

Naar diezelfde Jezus op Golgotha.

Gekruisigd voor wat ik verkeerd heb gedaan.
Als ik Jezus dan ‘in de ogen kijk’ wordt ik
geconfronteerd met mijzelf. Opnieuw ZIE ik

Zijn liefde, onvoorstelbaar groot. Liefde voor
mij, Jezus kent mijn naam... wat mijn naam
ook mag betekenen, hij kent mijn hart.
Dankbaar mag ik door Golgotha weten dat ik
Hem straks voor eeuwig mag ZIEN.

Jezus heeft mijn tol betaald!




